Onder gedonder-Noorse bruiloft

1. Onder gedonder, stortend naar onder,
woest woelt het water machtig en puur.
Oeroude bomen, krachtige stromen
zingen in de natuur.

Kom, speel viool en blaas de schalmei,
vier met muziek de bruiloftspartij!
Zingende snaren, dansende paren,
feesten in de natuur.

2. Ruggen gebogen, bloedrode ogen,
rauw zijn de stemmen, laat is het uur.
Trollen en dwergen komen van bergen,
zingen een lied vol vuur.

Sla op het hout en kras in de lei,

vier met lawaai de bruiloftspartij.
Lelijke gnomen zullen zo komen.

Kom, schaar je om het vuur!

3. Vikingen namen toen zij hier kwamen
prachtige schatten, sieraden mee.

Machtige strijders waren hun leiders,
zwierven al over zee.

Dood is hun lichaam, levend de geest,

dit wordt een feest als nooit is geweest:
Hoor je het schreeuwen, krijsende meeuwen
en_'t ruisen van de zee.

4. Machtig verheven boven het leven
stralen de bergen eenzaam en stil.
Langs rots en kloven klim ik naar boven,
vrij en van binnen stil.

Kom, adem hier de zuivere lucht,

volg met je blik de adelaarsvlucht!

Ik klim naar boven langs rots en kloven,
vrij zijn is wat ik wil.
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