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DE VOGEL   tekst: Cecile Aubrey 

    

1. 

Ik herken de dunne mist van de winterochtenden 

die de sneeuw roze kleurt. 

Ik zou je altijd herkennen in de witte haas die men nooit ziet (=beeldspraak) 

maar de vogel, de vogel die is weggevlogen en niet ik, die zal ik nooit terugvinden. 

Want ik zag de vogel vliegen, ik begreep die vogel, ik wist dat hij vertrok. 

Ik heb hem horen huilen, de mooie vogel  

die door de wind werd voortgedreven. 

 

2. 

Ik zou alles aan je geven, maar jij, waarom heb jij me niets gezegd? 

Wat is je grote geheim? 

Een geheim van een man begrijp ik best wel. 

Maar weet je, ik kan je alles vertellen  

over hoeveel vogels er spijt hebben van hun vertrek. 

Als je eens naar mij zou luisteren, zou je alles van mij aannemen wat ik weet  

over het vertrek van een vogel en zijn terugkomst. 

Misschien zie je hem morgen wel. 

 

3. 

Als ik ooit de mooie vogel die is weggevlogen weer tegenkom,  

als hij terugkeert van zijn reis langs de kust dichtbij jou,  

weet je, dan zal ik hem vertellen hoeveel hij op je gerekend heeft  

Deze vogel van wie jij hield, de jaloerse vogel,  

dat kun je wel raden/ begrijpen/ nagaan  

Als hij ooit terugkeert 

zal ik vertellen dat er op hem wordt gewacht….. 


