Kanske vil der g4,

bade Vinter og Var,

Og naeste Sommer med,
og det hele Ar,

Men engang vil du komme,
Det v;ed jrg visst,

Og jeg skal nok vente,

For det lovte jeg sidst,

Ahhhh

Gud styrke dig,

hvor du i Verden gar,

Gud glaede Dig hvis du

For hans Fodskammel star,
Her skal jeg vente til

du kommer igen,

og venter du histoppe,

vi treeffes der, min Ven.

Ahhhhh

SOLVEIG’S SONG

The winter may pass,

And the spring disappear,
The summer too will vanish,
And then the year.

But this | know for certain,
That you come back again,
And even as | promised,
You’ll find me waiting then.

Ahhhh

God help thee, when wand’ring,
Thy way all alone,

God grant thee his strength

As thou kneelest at his throne.
If thou now art waiting

In heaven for me,

Oh, there we’ll meet again, love,
And never parted be.

Ahhhhh

Misschien zullen zowel de winter
als de lente vergaan

En de volgende zomer

en het hele jaar

Maar ooit zul je komen,

dat weet ik zeker

En ik zal wachten,

want dat heb ik beloofd

Ahhhh

God behoede je,

waar je ook mag gaan

God zegene je,

als je knielt om tot Hem te bidden
Ik zal hier wachten

tot je terugkomt

En als je boven wacht,

dan zullen we elkaar daar weer
ontmoeten, mijn vriend!

Ahhhh



